
 

 

EXPOSITIE van DAVID DE BEER  
“Wanderlust – foto’s van een reiziger” *) 

Deze expositie is te zien van 16 december 2012 t/m 21 januari 2013 

 
Over David de Beer 
David de Beer is geboren in Zuid-Afrika (1947), maar hij woont al ruim dertig jaar in 

Vlaardingen.  
Van beroep is hij een “Postconflict Adviseur”, d.w.z. dat hij in voormalige conflictgebieden 

adviezen aan de betrokken partijen geeft en projecten begeleidt die gericht zijn om de broze 
vrede te handhaven en de groei van een democratische samenleving te bevorderen.  
Door dit werk heeft hij in diverse landen gewerkt, zoals Kosovo, Cambodja, Georgië en 

Aceh/Indonesië.  

David heeft zich nooit in de kunst van de fotografie gespecialiseerd, maar hij heeft wel oog 
voor mens en omgeving in de landen waar hij werkt.   

Een enkele foto is werk gerelateerd b.v. de foto’s uit Georgië vanuit de postconflictsituatie na 
de Russische/Georgische oorlog in 2008 en de foto’s van een wapenvernietiging in Cambodja.  
De andere foto’s zijn vol van de kleur van exotische markten en de warmte van de lokale 

bevolking. 

*) “Wanderlust” betekent in het Duits en Engels 'reislust'. 
 

 
FOTO'S 

 

 
  

 

 

 

 



 

 
 

 

     
 

 

 

   
 

 

 

   

 




